
1600 - Slag bij Nieuwpoort 
 

Aan het einde van de 16de eeuw brachten kapers langs de Vlaamse kust veel schade toe aan de 
handel, visserij en scheepvaart van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het jaar 
1600 besloten de Staten-Generaal van de Republiek dan ook een leger te sturen naar Duinkerken 
en Nieuwpoort in een poging deze steden op de Spanjaarden te veroveren. Ondanks zijn ernstige 
bedenkingen tegen de onderneming zette legeraanvoerder Maurits van Nassau in juni vanuit 
Vlissingen zeil richting Oostende. Slecht weer zorgde er echter voor dat de Staatse vloot moest 
uitwijken naar Philippine en het leger vandaar verder te voet naar Oostende optrok. Het 
beoogde verrassingseffect was hiermee natuurlijk geheel verdwenen. Op 2 juli stonden de 
Staatse en Spaanse legers tegenover elkaar achter de duinen bij Nieuwpoort. Na uitputtende 
gevechten, waarbij in eerste instantie een Spaanse overwinning zeker leek, was het uiteindelijk 
toch het Staatse leger dat als winnaar uit de strijd kwam. Het beoogde doel van de tocht, 
namelijk verovering van de steden Duinkerken en Nieuwpoort, werd echter niet bereikt.  
 
Onderstaande prenten waarschijnlijk van de hand van B.W. Dolendo tonen de strijd van de twee 
legers rond Nieuwpoort. De prenten zijn verschenen in: J.J. Orlers: Beschrijvinghe ende af-
beeldinge van alle de Victorien, So te Water als te Lande, die Godt Almachtich De Eedele Hooch-
mogende Heeren Staaten der vereenichde Neder-landen verleent heeft, Deur het wijs ende clouck 
beleyt des Hooch-geborenen Fursts Mavrits van Nassav, uyt gegeben tot een eewige memorie, 
J.J. Orlers en H. van Haestens, Leiden 1610, pp. 152-153 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Beide prenten zijn in het bezit van Museum Het Bolwerk te IJzendijke. 


