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Voorbericht: 
Het zal in den loop van 1904 driehonderd jaar geleden zijn dat Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen door 
Prins Maurits aan de zijde van Noord Nederland werd gebracht. Van een feit, zoo belangrijk en 
gezegend in zijn gevolgen voor dit gewest zelf en ook voor de geschiedenis van ons gansche 
Vaderland niet zonder gewicht, mocht dunkt mij het eeuwgetijde niet onopgemerkt voorbijgaan. Een 
eenvoudig verhaal van het merkwaardigste, dat bij die gelegenheid voorviel, samengesteld uit de 
mededeelingen van verschillende schrijvers, allen tijdgenooten, sommigen ooggetuigen en leiders van 
de krijgsbedrijven, wordt den belangstellenden lezer in de volgende bladzijden aangeboden. Zoo 
dikwijls hun berichten elkander aanvulden smolt ik die ineen, doch waar het maar eenigszins doenlijk 
was heb ik, liever dan een verhaal te leveren van mijn eigen maaksel, ze vertaald of nagenoeg met 
hun eigen woorden weergegeven. De lezer zal daar niet bij verliezen. Wie zou de beschrijving van 
lateren niet gaarne verruilen voor het zaakkundig, aanschouwelijk verslag van manhafte kapiteinen als 
Graaf Ernst Casimir van Nassau en Pompeo Giustiniano of voor het verhaal van een man uit het volk 
als Broer Jansz., dat zoo treffend den fellen haat der onzen tegen den erfvijand weerspiegelt, hun 
ruwen maar frisschen humor, hun naïeve bewondering voor den beroemden veldheer, die hen 
aanvoerde, en zijn schitterenden staf van Nassausche vorsten en kloeke bevelhebbers? 
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